
“WEEK VAN HOOP” 
12 t/m 19 oktober 

 

Iedereen kan mee doen! 
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De “Week van Hoop”, doet u ook mee! 
In de kader van het jubeljaar, pelgrims van hoop, hebben de caritassen           
van de 2 parochies boven de schelde de krachten gebundeld om een              
“Week van Hoop” te organiseren van 12 t/m 19 oktober 2025 
 
Wat is dat een week van Hoop? 
In de week van hoop willen we de liefde die wij ontvangen vanuit ons geloof 
in Jezus Christus omzetten in concrete daden in en voor de maatschappij.  
Er zijn verschillende activiteiten die worden gedragen door momenten van 
gebed verdeeld over de week in beide parochies “Boven de Schelde”. 
 
Waarom gebedsmomenten? 
Vanuit ons katholieke geloof ontmoeten wij Jezus in het bijzonder in de 
Eucharistieviering in brood en wijn, zijn lichaam en bloed. Het herinnert ons 
eraan dat Jezus Zijn leven heeft gegeven voor ons en doordat wij eucharistie 
vieren en Jezus hier werkelijk ontvangen, maken wij deel uit van die Liefde. 
Deze Liefde kunnen we niet voor ons zelf houden en is de opdracht van Jezus 
deze Liefde de wereld in te dragen.  Wij zijn het licht van de wereld, zegt Jezus. 
 
De activiteiten, gedragen door uw gebed en opgedragen in de 
eucharistievieringen krijgen vanuit dit licht een grotere waarde en diepere 
betekenis. Het Licht, Jezus zelf, gaat met ons mee en door de kracht van de 
heilige geest die ons leidt, hopen wij de harten van mensen te bereiken. 
 
Welke activiteiten zijn er dan? 
In de week van Hoop is er aandacht voor geestelijke gehandicapten zorg,       
het gevangeniswezen, de ouderen, de jongeren, de schepping. Zo zal er een 
lezing zijn door een geestelijk verzorger uit de gevangenis, we willen zwerfvuil 
gaan prikken, hamburgers gaan bakken en er zal een kinderpelgrimage zijn 
van Vlissingen naar Middelburg. 
 
Wat kan ik doen? 
Als u denkt, Ik wil ook deel uitmaken van deze “Week van Hoop” , en zo een 
licht zijn in de wereld, dan bent u meer dan van harte welkom. Dit kan op 
verschillende manieren door te bidden van uit huis, samen te vieren in de 
kerk, door ontmoetingen of mee te doen met een actie.   
 
We hopen als katholieke gemeenschap deze week samen te dragen. 
Caritas pater Damiaan en H. Maria parochie. 



Zondag 12 oktober 
“Pelgrims van Hoop” 

 
Eucharistieviering 

Tijd: 10:00 uur  
rk-kerk, hoofdstraat 60 Ovezande 

 
 

We starten de “Week van Hoop” tijdens de eucharistieviering op 
12 oktober in de pater Damiaan parochie. In deze viering is er 
tevens aandacht voor de caritas (werken van liefde) door het 

maken van kaarten voor gevangenen en een collecte ter 
ondersteuning van de stichting Child Aid. 

 
Na de viering is er gelegenheid tot ontmoeting. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Maandag 13 oktober 
“Zorg voor de schepping” 

 
Samen werfvuilen prikken  

Tijd: 10:00 
Station Vlissingen 

 
Paus Franciscus (zaliger gedachtenis) heeft veel aandacht 

gegeven om ons bewust te maken hoe belangrijk het is om zorg  te 
dragen voor de schepping die God ons gegeven heeft.  

Hij noemde de zorg voor de schepping  
een werk van barmhartigheid. 

 
 

Contact: Alex Sliepenbeek   
Tel nr. 0683859534 

 

 
dinsdag 14 oktober 

“Vieren en ontmoeting” 
 

Eucharistieviering 
Tijd: 9:30 uur 

rk kerk, Singelstraat 9 Goes 

 
In de wekelijkse eucharistieviering willen we bidden voor de 

“Week van hoop”, uit dankbaarheid en om vruchten die blijvend 
mogen zijn. Na de viering is er zoals gebruikelijk koffie en thee en 

ruimte om elkaar te ontmoeten in de Maria Magdalenazaal. 
 
 
 
 



Woensdag 15 oktober 
“Maria, Bron van Hoop” 

 
Ontmoeting en gebed rondom  Maria 

Tijd: 9:30 uur 
  Willibrorduskapel, ’s-Heerenhoek   

(links, achter de kerk) 
 

Oktober is Maria-maand. 
Op haar voorspraak willen wij samenkomen  

om te bidden voor de vrede in de wereld, in onze parochies                                              
en in ons eigen hart. Zo willen wij de Hoop levend houden  

en de “Week van Hoop”, toe vertrouwen aan Maria. 
 

Na het gebed gelegenheid tot ontmoeting. 
 
 
 

Woensdag 15 oktober 
“Hoop doet leven” 

 
Activiteit: hamburgers bakken 

Tijd: 16:00 uur 
Beethovenlaan10, Goes 

 
Een actie voor mensen met niet aangeboren hersenletsel.                      

Zij hebben vaak het nodige meegemaakt en hierdoor de moed               
en hoop in het leven wat verloren. Wij hopen door deze actie van 
het samen hamburgers bakken, weer een vlammetje van Hoop    

te doen oplichten in hun hart en leven. 
 

Aan deze actie kan een beperkt aantal vrijwilligers deelnemen. 
Opgeven kan bij Yannick de Potter, 0628892308 



Donderdag 16 oktober 
“Aanbidding ” 

 
Eucharistieviering en aanbidding  

Tijd: 9:00 uur tot 12:00 uur  
Plaats: rk-kerk. Lombardstraat te Middelburg 

 
In deze wekelijkse eucharistie vieren we ons geloof,                               

waarna het allerheiligste sacrament zal worden uitgesteld                     
om Jezus te aanbidden. We kunnen hier in de aanwezigheid van 

Jezus al onze vreugde en zorgen aan Hem toevertrouwen. 
 

Na de viering is er ruimte elkaar te ontmoeten  
De koffie en thee in de pastorie staat voor u klaar. 

 
 

Vrijdag 17 oktober 
“Hoop in de gevangenis?” 

 
Lezing: inkijk in de gevangenis 

Tijd: 9:30 uur  
Dorpshuis Kaj Munk, Schoolstraat 5,  Hansweert  

 
Elke vrijdag is er een samenkomst in Kaj Munk. Er wordt gezongen 
en gebeden. Tijdens de bijeenkomst op 17 oktober zal geestelijk 
verzorger Katrien van de Wiele komen spreken over haar ervaring 

als aalmoezenier in de gevangenis in Middelburg 
Vrije toegang, zonder opgave. 

 
 

 



Zaterdag 18 oktober 
“Kinderen van Hoop ” 

 
Pelgrimstocht/mini bedevaart 

Tijd: 13:00 uur  
Begin:  O. L. V. kapel, Singel 106 Vlissingen 
Einde: rk kerk, lombardstraat, Middelburg 

 
Voor kinderen vanaf 6 jaar is er een Pelgrimstocht van Vlissingen 

naar Middelburg. De Pelgrimstocht begint in de O.L.V. kapel in 
Vlissingen  met een gebedsviering. Daarna lopen we samen naar 

de Petrus- en Pauluskerk in Middelburg. (7,5 km) Onderweg 
houden we een kleine pauze. Bij de Petrus-en Pauluskerk  sluiten 

we af met pannenkoeken eten. 
 

Ook (groot)ouder/verzorgers zijn van harte welkom om mee te 
lopen of op een andere manier te helpen. 

 
Info en opgeven kan via  Lidia Thiellier, Whatsapp; 0615541138 
 
 
 

Zondag 19 oktober 
“Afsluiting, Week van Hoop” 

 
Eucharistieviering 

Tijd: 11:30 uur  
Rk-kerk, Lombardstraat Middelburg 

 
 

We sluiten de “Week van Hoop” af met het vieren van de 
eucharistie. Na de Eucharistieviering is er ruimte voor ontmoeting. 

 



Wij begrijpen heel goed dat niet iedereen in de gelegenheid is om deel 
te nemen aan de activiteiten. Daarom is er een gebed gemaakt voor de 
“week van Hoop”, zodat u vanaf thuis ons kunt ondersteunen door uw 
gebed. Het gebed is erg belangrijk, hier komt een grote kracht uit voort, 

meer dan wij ons kunnen voorstellen. Bid u met ons mee! 
 
 

Gebed:  “Week van Hoop” 
 

Vader in de hemel, ik kom op dit moment van de dag bij U. 
Er gebeurt zoveel in mijn leven, en in de wereld om mij heen. 

Ik vraag U mijn hart aan te raken, zodat ik mag zien  
dat U de Hoop bent in het leven. 

Jezus ik geloof in U, in alles wat U voor mij 
 en de mensen om mij heen hebt gedaan. 

Er is geen grotere liefde dan die liefde  
dat iemand zijn leven geeft voor de ander. 

Heilige geest, vul mij met die liefde en geef mij de kracht, 
om al is het maar een beetje van die liefde 

 in de wereld te mogen uitstralen. 
 

Maria, u hebt Jezus onze hoop in de wereld gebracht, 
in het bijzonder in deze week van hoop vraag ik op uw voorspraak 

bidt voor mij en iedereen die betrokken is bij deze week van Hoop, 
dat zij geraakt mogen worden door geloof, hoop en Liefde 

Amen. 
 

  
 

 

 

 

Als u meer interesse heeft in wat caritas is en doet,                                               
dan kunt u contact opnemen met diaken Arjen, 0653737170 


