
CARITAS IN HET JUBELJAAR

AANLEIDING
Paus Franciscus roept alle gelovigen op om zich in te zetten voor de naaste. Van harte willen 
we deze oproep beantwoorden met onze Caritas! In elke pastorale zone van het bisdom wordt 
in 2025 een Week van Hoop gehouden waarmee we in woord en daad Gods barmhartigheid 
willen delen. Een week lang willen we duidelijk maken dat Caritas een wezenlijk onderdeel is 
van de missionaire parochie en daarmee ons persoonlijke geloof en missie raakt.

DOEL
De hele parochie kennis te laten maken in woord en daad met CARITAS. Door dit een week 
lang in het voetlicht te zetten willen we duidelijk maken dat CARITAS iets is van en voor de 
hele parochie en onderdeel is van ons geloof en onze missie. Dit zou zich kunnen uitbouwen 
tot een jaarlijks terugkerende week waarin de parochie zich inzet voor de naaste, in woord, 
daad en gebed.

DE WEEK VAN HOOP (voorbeeld invulling)
Er kan een gebedskaart worden gemaakt die door de hele parochie meegebeden kan worden 
naar aanloop van en tijdens de WEEK VAN HOOP
Paus Franciscus roept alle gelovigen op om zich in te zetten voor de naaste. Van harte willen we 
deze oproep beantwoorden met onze Caritas! In elke pastorale zone van het bisdom wordt in 2025
een Week van Hoop gehouden waarmee we in woord en daad Gods barmhartigheid willen delen. 
Een week lang willen we duidelijk maken dat Caritas een wezenlijk onderdeel is van de missionaire
parochie en daarmee ons persoonlijke geloof en missie raakt. 

1e Zondag in de WEEK VAN HOOP
 Gezamenlijk H. Mis 
 Met hymne van het jubeljaar en een lied met teksten van de Heilige Franciscus
 voorbede en afsluiten met het speciale gebed voor de week

Paus Franciscus roept alle gelovigen op om zich in te zetten voor de naaste. Van harte willen we 
deze oproep beantwoorden met onze Caritas! In elke pastorale zone van het bisdom wordt in 2025
een Week van Hoop gehouden waarmee we in woord en daad Gods barmhartigheid willen delen. 
Een week lang willen we duidelijk maken dat Caritas een wezenlijk onderdeel is van de missionaire
parochie en daarmee ons persoonlijke geloof en missie raakt. 
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Maandag t/m Vrijdag
 Lezingen: In de avonden zou men lezing(en) kunnen organiseren over bijv.: Sociale 

leer van de Kerk, Wat schrijft de paus in de Bul?, Wat is een jubeljaar?, Hoe is het leven
in een gevangenis?, Hoe is het leven van een vluchteling?

 Gebed: Iedereen wordt opgeroepen mee te bidden thuis maar ook aan het einde van 
de vieringen die er eventueel in de kerken zijn.

 Aanbidding: Organiseer minstens 1 uur van aanbidding heel specifiek om te bidden 
dat de week echt een WEEK VAN HOOP mag zijn voor de mensen die meedoen, de 
mensen die ontvangen en voor de parochie

 Actie: Vul de Caritas-acties in die door de week spelen (voorbeelden zie hieronder).

Zaterdag DAG VAN HOOP
Deze dag staat speciaal in het ligt van Caritas-acties zodat ook de werkende mee kunnen doen
in deze week.
Paus Franciscus roept alle gelovigen op om zich in te zetten voor de naaste. Van harte willen we 
deze oproep beantwoorden met onze Caritas! In elke pastorale zone van het bisdom wordt in 2025
een Week van Hoop gehouden waarmee we in woord en daad Gods barmhartigheid willen delen. 
Een week lang willen we duidelijk maken dat Caritas een wezenlijk onderdeel is van de missionaire
parochie en daarmee ons persoonlijke geloof en missie raakt. 

Slot Zondag van de WEEK VAN HOOP
 Afsluitende H. Mis met wederom met de 2 liederen voorbede voor de projecten.
 Bij de koffie kan je met elkaar delen hoe deze week is geweest en of er misschien 

mensen zijn die dit vaker willen doen

VOORBEELDEN VAN CARITAS-ACTIES
 Werken op de begraafplaats (schoffelen/oude graven opknappen)
 Organiseer een gezellig ochtend/middag in het bejaarde- of verzorgingshuis (betrek 

hier ook kinderen bij door ze bijv. liedjes te laten zingen)
 Check of misschien stichting Present een klus heeft in die week waarvoor mensen zich 

kunnen inzetten
 Als er een asielcentrum/gevangenis/daklozenopvang in de buurt is kijk of je daar iets 

kan organiseren.
 Ga met een groep met rolstoelen wandelen
 Bezoek een keer extra de zieken/eenzamen in en rond de parochie
 Laat jongeren auto’s wassen en geef de opbrengst aan jongeren die in de gevangenis 

zitten of in vluchtelingen kampen.
 Etc. etc.
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ACHTERGROND

UIT PAUSELIJKE BUL VOOR HET JUBELJAAR 2025 – PAUS FRANCISCUS
Spes non confundit - de hoop zal niet worden beschaamd (Rom. 5, 5). In het licht van 
deze hoop, bemoedigde de apostel Paulus de christelijke gemeenschap van Rome. Hoop is ook 
de centrale boodschap van het aanstaande Jubeljaar, dat volgens een oude traditie elke 
vijfentwintig jaar door de paus wordt afgekondigd. Ik denk aan alle pelgrims van hoop die naar 
Rome zullen komen om het Heilige Jaar te vieren en aan degenen die niet in staat zullen zijn naar 
de stad van de apostelen Petrus en Paulus te komen en die het in hun lokale kerken zullen vieren. 
Moge het Jubeljaar voor iedereen een moment zijn om de Heer Jezus, de deur  van ons heil, 
oprecht en persoonlijk te ontmoeten. Hij is onze hoop , en het is de opdracht van de Kerk om Hem 
altijd, overal en aan iedereen te verkondigen.

INLEIDING
In het oude testament wordt er gesproken van een jubeljaar als het jaar waarin alles weer wordt 
herijkt (Leviticus 25), een ieder krijgt zijn/haar bezittingen terug en iedereen begint als het ware 
weer op NUL. Hier spreekt natuurlijk de zorg voor de mensen die het de afgelopen jaren door 
welke omstandigheid dan ook wat minder geluk hebben gehad, na de magere jaren worden hun 
schulden weer vrijgesproken, krijgen ze hun bezit terug en mogen ze opnieuw starten.
Tegelijk zien de mensen die het wel voor de wind is gegaan dat al onze aardse bezittingen maar 
tijdelijk zijn en niet de essentie van ons bestaan.
Hoe mooi zou het zijn als we dat in onze huidige maatschappij ook zouden hebben, dat de arme 
weer in hun waarde worden hersteld en de rijke weer een stapje terug zouden doen in nederigheid.

Daarom is het mooi om dit jubeljaar ons juist in te zetten voor de mensen die hoop nodig hebben. 
Daartoe roept de paus ons ook op en hij noemt daarbij 6 groepen (korte onderdelen van de tekst 
van de paus staan in de bijlage 1)

1. Gevangenen (bul §10)
Mijn gedachten gaan specifiek uit naar gevangenen die hun vrijheid ontnomen zijn en 
dagelijks de hardheid van opsluiting, emotionele leegte, opgelegde beperkingen en vaak 
ook een gebrek aan respect ervaren.  Overal ter wereld zouden gelovigen, en in het 
bijzonder hun herders, de vertolkers moeten zijn van deze verzoeken. Ze zouden 
eensgezind en moedig moeten pleiten voor menswaardige omstandigheden in 
gevangenissen, respect voor de mensenrechten van gevangenen en vooral voor de 
afschaffing van de doodstraf. Deze laatste maatregel is in strijd met het christelijke geloof 
omdat het alle hoop op vergeving en rehabilitatie tenietdoet.

2. Zieken (bul §11)
Tekenen van hoop moeten worden aangeboden aan zieke mensen, of ze nu thuis zijn of in 
het ziekenhuis. Hun lijden kan worden verzacht door de nabijheid en genegenheid van 
degenen die hen bezoeken. Werken van barmhartigheid zijn ook werken van hoop, die 
gevoelens van dankbaarheid in de harten aanwakkeren. Het zorgen voor deze mensen is 
een lofzang op de menselijke waardigheid, een lied van hoop dat het koor van de hele 
samenleving nodig heeft.

3. Jongeren (bul §12)
Tekenen van hoop zijn essentieel, vooral voor degenen die de hoop belichamen - de 
jongeren. Helaas zien zij vaak hun dromen uiteenspatten. We mogen hen niet teleurstellen,
want hun enthousiasme is de basis voor de toekomst. Het is prachtig om te zien hoe ze 
bruisen van energie, bijvoorbeeld wanneer ze hun handen uit de mouwen steken en zich 
vrijwillig inzetten bij rampen en sociale noodsituaties. Laten we dicht bij de jongeren staan, 
want zij zijn de vreugde en de hoop van de Kerk en van de wereld!
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4. Migranten/vluchtelingen (bul §13)
Tekenen van hoop zijn essentieel voor migranten die hun thuisland verlaten in de hoop op 
een beter leven voor zichzelf en hun gezin. Hun verwachtingen mogen niet worden 
ondermijnd door vooroordelen en afwijzing. Een gastvrije houding, die iedereen met 
respect voor hun waardigheid omarmt, moet samengaan met een gevoel van 
verantwoordelijkheid. Mogen de woorden van de Heer in de grote gelijkenis van het Laatste
Oordeel altijd weerklank vinden in ons hart: Ik was een vreemdeling en jullie namen Mij op, 
want alles wat jullie gedaan hebben voor een van de geringsten van mijn broeders of 
zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan (Mt. 25, 35.40).

5. Ouderen (bul §14)
Senioren, die zich vaak eenzaam en verlaten voelen, verdienen eveneens tekenen van 
hoop. Waardering voor hun levenservaring, hun wijsheid en de bijdrage die ze kunnen 
leveren, is een opdracht voor zowel de christelijke gemeenschap als de samenleving, die 
geroepen zijn om samen de band tussen generaties te versterken. Ik denk hier in het 
bijzonder aan grootouders, die de cruciale rol vervullen van het doorgeven van geloof en 
wijsheid aan de jongere generaties. Mogen zij zich gesteund weten door de dankbaarheid 
van hun kinderen en de liefde van hun kleinkinderen, die in hun grootouders hun wortels 
ontdekken en bij hen begrip en bemoediging vinden.

6. Armen (bul §15)
Het is mijn diepste wens dat er hoop mag zijn voor de miljarden arme mensen, die vaak het
levensnoodzakelijke missen. Geconfronteerd met steeds nieuwe golven van verarming, 
bestaat het risico dat we eraan gewend raken en ons erbij neerleggen. Elke dag ontmoeten
we mensen die arm of verarmd zijn; het kunnen zelfs onze naaste buren zijn. Vaak zijn ze 
dakloos of hebben ze niet genoeg eten voor een dag. Ze lijden onder de uitsluiting en 
onverschilligheid van velen.

Naast deze groepen kunnen we natuurlijk ook kijken naar de werken van Barmhartigheid die voor 
een groot deel overeen komen (Mattheüs 25).

1. De hongerigen spijzen.
2. De dorstigen laven.
3. De naakten kleden.
4. De vreemdelingen herbergen.
5. De zieken bezoeken.
6. De gevangenen bezoeken.
7. De doden begraven.

OPROEP
In de bul van de paus zit een oproep om op bedevaart te gaan ook duidelijk de oproep aan de 
gelovige om zich in te zetten voor de naaste, met andere woorden CARITAS. 
Nu is al het plan om in het bisdom diverse dingen te organiseren in het kader van het jubeljaar:
- Bisdomdag

- Bisdombedevaart (per zone)

- Reizen naar Rome
Maar daarnaast zou het mooi zijn als we juist gehoor kunnen geven aan de oproep van de paus 
om ons in te zetten voor onze naaste.

Met als doel de hele parochie kennis te laten maken in woord en daad met CARITAS. Een week 
lang willen we zo duidelijk maken dat CARITAS daadwerkelijk een wezenlijk onderdeel is van de 
MISSIONAIRE PAROCHIE.
Waarin je dat wat je ontvangt in woord en daad kan doorgeven aan de naaste.
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