


Olie op de wond 

 

Het weten en het doen 

Mensen willen alles weten. “Wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?” (Lk 10:25). Mensen 

willen ook weten dat ze het weten: de vraagsteller kent het antwoord al. Hij wil leraar zijn en geen 

leerling. Daarom wil hij zich verantwoorden: “Wie is dan mijn naaste?” Dan spreekt Jezus over de 

barmhartige Samaritaan en dat is Hijzelf.  

Met de parabel giet Hij olie op de wond van onze betweterigheid. Met zijn komst in barmhartigheid 

geeft Hij middelen om ons dodelijk verwonde bestaan ten goede te keren. De leerlingen staan erbij 

en horen Hem zeggen: “Ga dan en doe gij evenzo” (Lk 10:37). 
 

De zalving en het zingen 

Hoe zullen we doen wat Hij deed als we zelf gewond zijn? Door met Hem mee te doen, door steeds 

opnieuw te delen in zijn leven. In de viering van de Eucharistie en alle sacramenten laat Jezus men-

sen delen in zijn leven. In de sacramenten is Hij werkelijk tegenwoordig … met de bedoeling dat ons 

leven werkelijk vruchtbaar wordt, tot heelheid en heiligheid van leven. Om Christus (=“Gezalfde”) te 

kunnen navolgen worden mensen gezalfd (=“christenen”): bij doopsel, vormsel, wijding en ziekenzal-

ving. Daarom zingen we: “Zalving ten zegen, olie van vreugde, teken van vriendschap voor mensen van 

God - voor hen die zijn uitverkoren te worden herboren - voor hen die verlangen Gods woord te ontvan-

gen - voor wie uit ons midden tot voorgaan en bidden, tot spreken en horen, tot hulp werd verkoren - voor 

allen die lijden, ten dode toe strijden.” 
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