
BARMHARTIGE VADER,

U roept ons om ons leven te leiden als een weg naar verlossing. 
Help ons het verleden met dankbaarheid te herinneren, het heden 

met moed te omarmen en de toekomst met hoop op te bouwen.
Heer Jezus, onze vriend en broeder, wij danken U 

dat U vol liefde op ons neerziet. Laat ons luisteren 
naar Uw stem zoals die weerklinkt in het hart van iedereen 

door de kracht en het licht van de Heilige Geest.
Geef ons de genade een kerk te zijn die met levendig geloof 

en een jeugdig gezicht voortgaat om de vreugde 
van het evangelie te verkondigen. Mogen we helpen 

om die samenleving op te bouwen waar we naar verlangen, 
één samenleving waar eerlijkheid en vriendschap heersen.

We bidden voor de paus en de bisschoppen; voor de jonge mensen; 
voor iedereen die deelneemt aan de Wereldjongerendagen 

in Panama en voor diegenen die zich voorbereiden 
om hen te verwelkomen. Onze Lieve Vrouw van Antigua, 
Patrones van Panama, help ons bidden en leven met een 

edelmoedigheid als die van u: “Zie de dienstmaagd des Heren; 
mij geschiede naar Uw woord“ (Lc. 1:38).

Amen
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