


Liefde tot het uiterste 
  

Het voorbeeld en de opdracht 

Bij het Laatste Avondmaal geeft Jezus “een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe” (Joh 13:1). Het 

begint met de voetwassing: in dit gebaar van dienstbaarheid laat Jezus zien wat er leeft in zijn hart. 

Het is ook een opdracht voor zijn leerlingen en hun opvolgers: “Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat 

gij zoudt doen zoals Ik u gedaan heb. … zalig gij als gij er naar handelt” (Joh 13:15.17). 

Judas Iskariot was van plan Hem te verraden, maar Jezus neemt hem dat initiatief uit handen: Jezus 

levert zichzelf over in de handen van mensen, met Lichaam en Bloed, en geeft daarbij de leerlingen 

een opdracht: “Doet dit tot gedachtenis aan Mij” (Lk 22:19). 
  

De navolging en de zalving 

In de viering van de Eucharistie en alle sacramenten laat Jezus mensen delen in zijn leven. In de 

sacramenten is Hij werkelijk tegenwoordig … met een specifiek doel, namelijk dat zijn aanwezigheid 

in ons leven tot een werkelijke vruchtbaarheid leidt. Om Christus (=”Gezalfde”) na te volgen worden 

mensen gezalfd (=”christenen”): bij de Doop en bij de Ziekenzalving. Om de liefde tot het uiterste te 

beleven ontvangen christenen de zalving van de Geest bij het Vormsel. 

Bij hun Wijding worden priesters gezalfd met een opdracht tot uiterste dienstbaarheid. In de Chris-

ma-mis bevestigen ze dat ze “deze taak naar het voorbeeld van de Goede Herder onbaatzuchtig, 

met liefdevolle toewijding willen vervullen.” 
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