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W DDe Vorst van Vrede is niet een koning mijlenver 

verheven boven mensen. Hij kiest ervoor 

midden tussen ons te zijn en identifi ceert 

zich met elke arme mens.

De gelovige blik, waarmee wij in het kind 

in de kribbe Gods Zoon en Maria’s zoon 

herkennen, helpt ons Hem ook te herkennen 

in de geringsten. Zo wordt zijn koninkrijk 

van vrede zichtbaar.

Zalig Kerstmis en een

Gezegend Nieuwjaar!

Bisschop Jan Liesen

Medewerkers van het Bisdom Breda

“Wat je deed aan de geringsten

van mijn broeders

deed je aan Mij.”

(Matteüs 25, 40)


