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In de vrede van Christus

zijne hoogwaardige excellentie
Mgr. Hubertus Cornelis Antonius Ernst

emeritus-bisschop van Breda

Geboren te Breda op 8 april 1917
Overleden te Breda op 19 mei 2017

Priester gewijd op 7 juni 1941

Achtste bisschop van het bisdom van Breda van 1967 tot 1992
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau

Ereburger van de stad Breda

Uitvaart te Breda in de H. Antoniuskathedraal op 29 mei 2017
en begraven in het graf van de bisschoppen van Breda
op de begraafplaats “Zuylen” te Breda

Thans wandel ik vrij voor Gods aanschijn
in het land waar de levenden zijn (Ps 116,9)

“Goede verhoudingen” zoeken en bewaren was het streven van
mgr. Ernst. Een streven dat gevoed werd door zijn overtuiging
dat een mens wordt wie hij is in het aangezicht van de ander
(E. Levinas). Een streven dat wortelde in zijn geloof dat een
mens, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, ten volle wordt
wie hij is wanneer hij staat voor het aangezicht van God.

Zijn wapenspreuk “Christus Heri et Hodie” (Christus is dezelfde
gisteren en vandaag) drukt uit hoe hij wilde staan in het geloof
van de kerk van het begin. Levend uit het woord van Christus
“Wie Mij ziet, ziet de Vader” zocht hij het aangezicht van God
en kon hij met volle aandacht bij de medemens zijn.



