


“Laat haar begaan”

Maria, de zus van Lazarus en Martha, zalfde Jezus zes dagen voor zijn lijden in Bethanié
met nardus-balsem (Joh 12,1-11) . Die olie was heel kostbaar. Judas wilde de balsem
verkopen. Hij was geinteresseerd in geld: niet in de liefde. Jezus zegt: “Laat haar begaan”.

Met de zalving onderhoudt Maria een Joods gebruik bij een begrafenis. De zalving kan de
dood en de begrafenis niet verhinderen. Er is maar één zalving krachtig genoeg om de
dood tegen te gaan: de zalving van de heilige Geest, die de liefde van God is, een liefde
sterker dan de dood, een Barmhartigheid die doet leven.

Toch heeft de zalving van Jezus door Maria iets blijvends en is het iets om na te volgen.
Haar gebaar richt zich tegen alles en iedereen die de Liefde het zwijgen wil opleggen. In
haar liefde is ze verkwistend, en daarvan zegt Jezus: “Laat haar begaan”. Van onze liefde
voor Hem zegt Hij: “wat je voor de geringsten van mijn broeders doet, doe je voor Mij".

“Wees niet zuinig”

Het delen in het leven van Jezus Christus gaat door in alle sacramenten van de Kerk.
Daarom worden jaarlijks olién gewijd voor de sacramenten van doopsel, vormsel, wijding
en ziekenzalving. Doe wat God in je hart heeft gelegd, en wees daarin niet zuinig. Het is
de heilige Geest die ons de kracht geeft om uit liefde te leven en barmhartig te zijn.
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