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Officiële berichten 
 
H. Wijding 
 
Z.H. Exc. Mgr. Dr. J.H.J. van den Hende, Bisschop van Breda, 
heeft op zondag 8 november 2009 de Heer Egbert Raphaël 
BORNHIJM tijdens de H. Eucharistieviering in de parochiekerk 
van de H. Quirinus te Halsteren tot diaken gewijd voor het 
Bisdom van Breda, overeenkomstig de gebruikelijke ritus van het 
Romeinse Pontificaal. 
 
Aanstelling tot lector  
 
Z.H. Exc. Mgr. Dr. J.H.J. van den Hende, Bisschop van Breda, 
heeft op vrijdag 28 augustus 2009, gedachtenis van Sint 
Augustinus, tijdens de H. Eucharistieviering in de kapel van het 
Centrum Bovendonk te Hoeven de Heren F.J. BLOM en G.A.C. 
VAN PAASSEN aangesteld tot lector. 
 
Abdiszegening 
 
Z. H. Exc. Mgr. Dr. J.H.J. van den Hende, Bisschop van Breda, 
heeft op donderdag 24 september 2009 de Eerwaarde Zuster 
Martha VERSTRAETEN tijdens de H. Eucharistieviering in de 
kerk van de Onze Lieve Vrouwe Abdij te Oosterhout gezegend 
tot abdis, overeenkomstig de gebruikelijke ritus van het Romeinse 
Pontificaal. 

Dispensatie 

 
Z.H. Paus Benedictus XVI heeft op 16 oktober 2009 aan de Heer 
A.A.J. ZOPFI ontheffing verleend van de celibaatsverplichting. 
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Kerkwijding 
 
Z. H. Exc. Mgr. Dr. J.H.J. van den Hende, Bisschop van Breda, 
heeft op zondag 29 november 2009 de parochiekerk van de H. 
Aartsengel Michael aan het Hooghout te Breda gewijd, 
overeenkomstig de gebruikelijke ritus van het Romeinse 
Pontificaal. Onder het altaar is een reliek bijgezet van de H.H. 
Martelaren van Gorcum. 
 
Naamswijziging parochie 
 
Z. H. Exc. Mgr. Dr. J.H.J. van den Hende, Bisschop van Breda, 
heeft op verzoek van het parochiebestuur en gehoord de 
priesterraad met ingang van 29 november 2009 de naam van 
Parochie Breda-Oost te Breda gewijzigd in Parochie van de H. 
Aartsengel Michael te Breda. 
 
Presentatie en mutatie 
 
De Bisschop heeft per 1 augustus 2009 de Heer Drs. E.R. 
BORNHIJM benoemd tot dekenaal coördinator (0,5 Fte.) voor 
het dekenaat Het Markiezaat. De heer Bornhijm blijft daarnaast 
halftime beschikbaar voor pastorale arbeid in de 
Christoffelparochie te Halsteren. 
 
Per 1 augustus 2009 heeft de Bisschop Pater S.G. KUYTEN 
S.M.M. benoemd tot Bisschoppelijk gedelegeerde voor de 
religieuzen in het bisdom van Breda. 
 
De Bisschop heeft per 1 augustus 2009 Mevrouw Drs. F.V. 
KOEVOETS-BERTKE de pastorale zending verleend voor haar 
werk als pastoraal werkster (0,5 Fte.) in parochie De Bron te 
Hoogerheide. 
 
Met ingang van 1 augustus 2009 heeft de Bisschop de Heer 
A.J.J.M. VAN BALVEREN, priester van het Bisdom van Breda, 
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benoemd tot pastoor van de H. Mariaparochie te Etten-Leur 
onder gelijktijdig eervol ontslag als pastoor van de parochies H. 
Marcoen te Dorst, H. Johannes de Doper te Oosteind, H. 
Antonius van Padua en de Verrijzenisparochie te Oosterhout. 
 
Per 1 augustus 2009 is door de Bisschop de Heer Drs. A.P.H.M. 
KAMPS, priester van het Bisdom van Breda, benoemd tot 
pastoor van de parochies H. Marcoen te Dorst, H. Johannes de 
Doper te Oosteind, H. Antonius van Padua- en de 
Verrijzenisparochie te Oosterhout. 
 
Met ingang van 1 augustus 2009 heeft de Bisschop Mevrouw Drs. 
M.A.C. VAN MAASACKER benoemd tot pastoraal werkster 
van de Christoffelparochie te Halsteren onder gelijktijdig eervol 
ontslag als pastoraal werkster en lid van het pastoraal team van 
parochie De Bron te Hoogerheide. 
 
Per 1 augustus 2009 heeft de Bisschop aan Mevrouw Dr. 
P.H.H.M. GALAMA de pastorale zending verleend voor haar 
arbeid als pastoraal werkster in het Amphia-ziekenhuis te Breda. 
 
Per 1 augustus 2009 heeft de Bisschop aan Mevrouw Drs. 
E.H.M. CORNELISSEN-RIJKEN de pastorale zending verleend 
voor haar arbeid als pastoraal werkster in het Amphia-ziekenhuis 
te Breda. 
 
Per 15 september 2009 heeft de Bisschop Mevrouw Th. DE 
MEIJER-SMITS benoemd als pastoraal werkster van de 
Lievevrouweparochie te Bergen op Zoom. 
 
Per 1 oktober 2009 heeft de Bisschop de heer G.L.J. KESTER 
benoemd tot pastoraal werker in het pastoraal team van de 
parochie Breda-Oost te Breda en de H. Willibrordusparochie te 
Teteringen onder gelijktijdig eervol ontslag als pastoraal werker in 
de parochie O.L.Vrouw ten Hemelopneming te Prinsenbeek. 
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Per 1 oktober 2009 heeft de Bisschop Mevrouw W.E.C.M. 
FRANKEN-RENARD de pastorale zending verleend voor haar 
pastorale arbeid als R.K. geestelijk verzorger in het Zorgcentrum 
Oranjehaeve-De IJpelaar-Aeneas te Breda. 
 
Met ingang van 1 oktober 2009 heeft de Bisschop aan de heer 
Drs. M.G.H.M. BOLLERMAN de pastorale zending verleend 
om in een parttime dienstverband binnen de Pastorale 
Dienstverlening een aantal taken te verrichten. 
 
Per 1 oktober 2009 heeft de Bisschop Mevrouw L. ROBIJN 
geass.o.carm. benoemd tot pastoraal werkster in de parochie 
O.L.Vrouw in 't Woud te Wouw en omgeving onder gelijktijdig 
eervol ontslag als pastoraal werkster en lid van het pastoraal team 
van parochie De Ark te Roosendaal. 
 
Per 1 oktober 2009 heeft de Bisschop de Heer A.A.I.L. 
SCHUERMAN benoemd tot parochievicaris(0,4 fte) van de 
parochie O.L.Vrouw in 't Woud te Wouw onder gelijktijdig eervol 
ontslag als priester-assistent van de parochies H.Hart van Jezus te 
Bosschenhoofd, St. Jan de Doper te Hoeven, H. Paulus te 
Oudenbosch, H.H. Agatha en Barbara te Oudenbosch,  
H. Laurentius te Oud Gastel, H.H. Martelaren van Gorcum te 
Stampersgat en H. Johannes de Doper te Standdaarbuiten. 
 
Met ingang van 1 oktober 2009 heeft de Bisschop Mevrouw 
E.M.C. VERKADE-VAN ZANTVLIET benoemd tot 
teamleider van het pastoraal team van de I.P.V. regio Rucphen. 
 
Per 12 oktober 2009 heeft de Bisschop de Heer P.J.M. VAN 
GORP benoemd voor een periode tot 1 juni 2010 tot 
parochieadministrator van de Jeruzalemparochie te Breda. 
 
Met ingang van 1 november heeft de Bisschop de Heer J.S.J.M. 
de KORT benoemd tot pastoor in de parochie O.L. Vrouw in 't 
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Woud te Wouw naast zijn pastoorsfunctie in parochie De Bron te 
Hoogerheide. 
 
Met ingang van 1 november 2009 heeft de Bisschop Heer Drs. 
Chr.D.G.M. GEPPAART benoemd tot pastoraal werker in de 
Vijf Heiligenparochie te Made, onder gelijktijdig eervol ontslag als 
pastoraal werker van de Jeruzalemparochie te Breda. 
 
Met ingang van 1 november 2009 heeft de Bisschop de Heer 
A.C.M. DEMMERS benoemd tot pastoor in de Vijf 
Heiligenparochie te Made, onder gelijktijdig eervol ontslag als 
pastoor van de parochie O.L. Vrouw in 't Woud te Wouw. 
 
Met ingang van 1 november 2009 heeft de Bisschop de Heer R. 
GROSSERT benoemd tot pastoraal werker in de parochies, die 
samen de regio Oost-Zeeuws-Vlaanderen vormen, onder 
gelijktijdig eervol ontslag als pastoraal werker van de parochie van 
de H.H. Petrus en Paulus te Middelburg en de parochie Zuid-
Walcheren te Vlissingen. 
 
Met ingang van 1 november 2009 heeft de Bisschop eervol 
ontslag verleend aan Pater J.P. van MEER s.c.j. als 
parochieadministrator van de Vijf Heiligenparochie te Made. 
 
Met ingang van 9 november 2009 heeft de Bisschop de Heer E.R. 
BORNHIJM halftijds benoemd tot dekenaal coördinator van het 
dekenaat Het Markiezaat. 
 
Met ingang van 9 november 2009 heeft de Bisschop de Heer E.R. 
BORNHIJM, diaken van het Bisdom van Breda, benoemd tot 
diaken in de Parochie Sint Christoffel te Halsteren. 
 
Met ingang van 1 december 2009 heeft de Bisschop de Heer 
M.H.C. SCHAPENDONK o.praem. benoemd tot diaken en lid 
van het pastoraal team van parochie de Ark te Roosendaal, onder 
gelijktijdig eervol ontslag als diaken en lid van het pastoraal team 
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van de parochies - H. Johannes de Doper te Nieuw-Vossemeer, 
O.L.Vrouw ten Hemelopneming te De Heen, H. Georgius te 
Kruisland, H. Cornelius te Welberg, H. Gummarus en Parochie 
van de Vrede te Steenbergen, welke parochies samen de regio 
Steenbergen vormen. 
 
Emeritaat 
 
Per 1 september 2009 heeft de Bisschop eervol ontslag verleend 
aan Pater J.F.M. MUNSTERS ss.cc. als pastoor van de H. 
Mariaparochie te Etten-Leur. 
 
In verband met het gebruik maken van de prepensioenregeling 
heeft de Bisschop per 1 oktober 2009 de pastorale zending 
ingetrokken van de Heer Drs. J.P.R.M. EGGERMONT voor zijn 
arbeid als geestelijk verzorger in het ZorgSaam Ziekenhuis te 
Terneuzen. 
 
Per 29 november 2009 heeft de Bisschop eervol ontslag verleend 
aan de Heer E.C.M. NIEUWLAAT als parochievicaris van de 
parochies H. Johannes de Doper te Nieuw-Vossemeer, O.L. 
Vrouw te Hemelopneming te de Heen, H. Gummarus en 
parochie van de Vrede te Steenbergen, H. Cornelius te Welberg 
en H. Georgius te Kruisland. 
 
Vertrek 
 
Per 1 juli 2009 heeft de Bisschop wegens het aanvaarden van een 
functie elders eervol ontslag verleend aan Diaken Drs. A.C.C.H. 
VAN KUYCK M.A. als teamleider van het pastoraal team van de 
Vijfheiligenparochie te Made. 
 
Op diens eigen verzoek heeft de Bisschop per 1 juli 2009 eervol 
ontslag verleend aan de Heer Drs. J.L.G. MERSEL uit zijn 
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functie van medewerker van de Pastorale Dienstverlening van het 
bisdom van Breda. 
 
Vanwege het aanvaarden van een functie elders heeft de Bisschop 
met ingang van 11 augustus 2009 de pastorale zending 
ingetrokken van de Heer J.W.E. JOOSEN voor zijn pastorale 
arbeid in de Vijfheiligenparochie te Made. 
 
Vanwege het aanvaarden van een functie elders heeft de Bisschop 
met ingang van 1 september 2009 de pastorale zending 
ingetrokken van de Heer Drs. I.C.J.M. VAN NEERVEN voor 
zijn pastorale arbeid in de Lievevrouweparochie te Bergen op 
Zoom. 
 
Vanwege het aanvaarden van een functie elders heeft de Bisschop 
met ingang van 1 september 2009 de pastorale zending 
ingetrokken van de Heer H.H.M. JANSSEN voor zijn pastorale 
arbeid in het Amphia-ziekenhuis te Breda. 
 
Vanwege het aanvaarden van een voltijds functie bij de Stichting 
ZorgSaam te Terneuzen, waarvoor hij reeds een pastorale 
zending ontving, heeft de Bisschop de pastorale zending van de 
Heer H.A. DE VRIESE voor zijn pastorale arbeid in 
Verpleeghuis De Stelle te Oostburg per 30 september 2009 
ingetrokken. 
 
Op haar eigen verzoek is door de Bisschop de pastorale zending 
ingetrokken van Mevrouw M. JANSEN-MERTENS voor haar 
pastorale arbeid bij de Vereniging van Catechisten te Breda. 
 
Op eigen verzoek is door de Bisschop de pastorale zending 
ingetrokken van de Heer W.N.A. van den BROEK M.A. en is 
aan hem eervol ontslag verleend per 1 oktober 2009. 
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Vanwege het aanvaarden van een functie bij het Secretariaat van 
de Nederlandse Kerkprovincie heeft de Bisschop per 8 oktober 
2009 ontslag verleend aan de Heer M.G.H.M. BOLLERMAN als 
medewerker van de Pastorale Dienstverlening van het bisdom 
van Breda. 
 
Overleden 
 
Op donderdag 3 september 2009 is in Woonzorgcentra 
Zuiderhout te Teteringen de Zeereerwaarde Pater Dr. Marinus 
VERBAARSCHOT s.v.d. overleden. Hij werd geboren te Bakel 
op 8 mei 1916 en priester gewijd voor de Missionarissen van het 
Goddelijk Woord te Teteringen op 16 augustus 1942. 
Pater Verbaarschot was van 1969 tot 1988 in het bisdom van 
Breda werkzaam als Bisschoppelijk gedelegeerde voor de 
religieuzen. Op 1 maart 1988 ging hij met emeritaat. 
De plechtige uitvaart is gevierd op dinsdag 8 september 2009 in 
de kapel van Woonzorgcentra Zuiderhout, Arnold Janssenlaan, 
Teteringen, waarna de begrafenis heeft plaatsgevonden op het 
kerkhof van het Missiehuis aldaar. 
Moge hij zijn in de vrede van onze verrezen Heer. 
 
Op donderdag 17 september 2009 is in het klooster van de 
Broeders van Huijbergen aan de Boomstraat te Huijbergen 
overleden de Zeereerwaarde Heer Rudolphus Fredericus 
HAMERS. Hij werd geboren te Fijnaart op 30 mei 1924; hij werd 
op 31 augustus 1963 priester gewijd voor de Salesianen van Don 
Bosco; in 1977 werd hij geïncardineerd in het Bisdom van Breda. 
De heer Hamers was van 1979 tot 1989 pastoor van Zegge. Op  
1 maart 1989 ging hij met emeritaat. 
De avondwake werd gehouden op dinsdag 22 september 2009 in 
de kapel van het klooster van de Broeders van Huijbergen, 
Boomstraat 7 te Huijbergen. 
De plechtige uitvaart is gevierd op woensdag 23 september 2009 
in de parochiekerk H. Jacobus de Meerdere aan de Molenstraat 
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26 te Fijnaart, waarna de begrafenis plaatsvond op het 
parochiekerkhof aldaar. 
Moge hij zijn in de vrede van onze verrezen Heer. 
 
Op donderdag 24 september 2009 is in Woonzorgcentra 
Zuiderhout te Teteringen de Zeereerwaarde Pater Antonius 
Christianus VAN DEN WIJNGAART c.i.c.m. overleden. Hij 
werd geboren te Ulvenhout op 6 augustus 1934 en priester gewijd 
bij de Missionarissen van Scheut op 6 augustus 1961. 
In het Bisdom van Breda was hij pastoraal werkzaam als kapelaan 
in de Sint Josephparochie te Roosendaal (1972) en van 1974 tot 
1994 bekleedde hij pastorale functies in de parochies van 
Zundert, Wernhout en Klein-Zundert. Van 1988 tot 1994 was hij 
pastoor van de H. Corneliusparochie te Achtmaal. In 1994 
verkreeg hij eervol ontslag en werd hij rector van het klooster 
“Sparrendaal” te Vught. 
De uitvaart is geschied op dinsdag 29 september 2009 in de kapel 
van Woonzorgcentra Zuiderhout te Teteringen, waarna de 
begrafenis is geschied op het kerkhof van “Sparrendaal” te 
Vught. 
Moge hij zijn in de vrede van onze verrezen Heer. 
 
Op woensdag 30 september 2009 is in het Amphiaziekenhuis te 
Breda de Eerwaarde Heer Franciscus Theresia VAN 
STEENBERGEN overleden, echtgenoot van Mevrouw Christine 
van Steenbergen-Thon. 
Frans van Steenbergen werd geboren in Vosselaar (België) op  
24 maart 1942 en diaken gewijd voor het Bisdom van Breda op  
4 oktober 1996. 
Vanaf 1988 was hij pastoraal werkzaam bij het industriepastoraat 
in het toenmalige Dekenaat Noordrand. In 1995 werd hij 
benoemd tot pastoraal werker in de parochies van de Regio 
Zevenbergen. Hier bleef hij werkzaam na de diakenwijding. Op  
1 februari 2005 ging hij met emeritaat. 
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De crematiedienst is gehouden in het uitvaartcentrum van Dela, 
Tuinzigtlaan 41 te Breda, op maandag 5 oktober 2009. 
Moge hij zijn in de vrede van onze verrezen Heer. 
 
Op vrijdag 2 oktober 2009 is in Woonzorgcentra Zuiderhout te 
Teteringen de Zeereerwaarde Pater Wilhelmus Johannes 
FREDERIKS m.s.f. overleden. Hij werd geboren te Kaatsheuvel 
op 13 januari 1922 en priester gewijd bij de Missionarissen van de 
Heilige Familie op 28 juli 1946. 
In het Bisdom van Breda is hij pastoraal werkzaam geweest als 
kapelaan in de H. Paulusparochie te Dongen (1976) en te 
Oosterhout in de parochie van Dommelbergen (1979). Op  
1 september 1992 is hij met emeritaat gegaan. 
De uitvaart is geschied op woensdag 7 oktober 2009 in de kapel 
van Woonzorgcentra Zuiderhout te Teteringen, Arnold 
Janssenlaan 46. Aansluitend heeft de begrafenis plaats gevonden 
op het kerkhof van het missiehuis aldaar. 
Moge hij zijn in de vrede van onze verrezen Heer. 
 
Op maandag 5 oktober 2009 is in Woonzorgcentra Zuiderhout te 
Teteringen de Zeereerwaarde Heer Johannes Waltherus Marie 
VAN DEN BOSCH overleden. Hij werd geboren te Dongen op 
27 september 1927 en priester gewijd voor het Bisdom van Breda 
op 19 mei 1951. 
Van 1951 tot 1956 was hij kapelaan in Hulst. Daarna studeerde 
hij liturgie te Rome en in Nijmegen. Op 31 oktober 1963 
promoveerde hij tot doctor in de theologie. Van 1960 tot 1967 
was hij kapelaan in de parochie van het H. Hart van Jezus te 
Breda. Van 1967 tot 1970 was hij vrijgesteld voor 
werkzaamheden in het kader van de Diocesane Commissie voor 
Liturgie. Van 1970 tot 1974 was hij rector van de Luciastichting 
te Breda-Princenhage. Op 1 mei 1974 volgde zijn benoeming tot 
kapelaan van de parochie van Onze Lieve Vrouw te Oosterhout; 
op 1 september 1979 werd hij van deze parochie pastoor. Op  
1 oktober 1992 ging hij met emeritaat. 
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De uitvaart is geschied op zaterdag 10 oktober 2009 in de kapel 
van Woonzorgcentra Zuiderhout, Arnold Janssenlaan 46, 
Teteringen. De crematie vond plaats in besloten kring. 
Moge hij zijn in de vrede van onze verrezen Heer. 
 
Op maandag 9 november 2009 is in Woonzorgcentra Zuiderhout 
te Teteringen de Zeereerwaarde Pater Theodorus Wilhelmus 
GOOSSENS c.i.c.m. overleden. Hij werd geboren te Gemert op 
4 juni 1929 en priester gewijd voor de Missionarissen van Scheut 
op 5 augustus 1956. 
Na jarenlange missiearbeid in Congo en op de Filippijnen heeft 
de Bisschop van Breda hem benoemd tot rector van de Zusters 
van de Congregatie Charitas te Roosendaal met ingang van  
1 augustus 2000. Deze taak heeft hij tot zijn dood vervuld. 
De uitvaart is geschied op vrijdag 13 november 2009 in de kapel 
van de Zusters Franciscanessen van Charitas aan de Waterstraat 
65 te Roosendaal. Aansluitend heeft de begrafenis 
plaatsgevonden op het kerkhof van “Sparrendaal” te Vught. 
Moge hij zijn in de vrede van onze verrezen Heer. 
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JOHANNES HARMANNES JOZEFUS VAN DEN HENDE 
 

door de genade van God en de gunst van de Apostolische Stoel 
Bisschop van Breda 

 
 
OVERWEGENDE 
dat op 1 januari 2005 door fusie van tien parochies, onder welke 
de parochie van de H.H. Petrus en Paulus te Dinteloord, de 
Immanuëlparochie te Zevenbergen is ontstaan; 
dat het thans om reden van pastorale organisatie geschikter blijkt 
de parochiekern van Dinteloord te voegen bij de parochies van 
de Regio Steenbergen, teneinde met deze parochies in de 
toekomst één parochie te kunnen vormen; 
 
GEZIEN 
het verzoek van de pastorale commissie van de parochiekern van 
de H.H. Petrus en Paulus te Dinteloord, gedaan per brief d.d.  
2 augustus 2009; 
het positieve advies van de Deken van het Dekenaat Het 
Markiezaat, de Hoogeerwaade Heer Ing. P.A.E. de Rooij, 
gegeven per brief van 27 augustus 2009; 
de instemmende reactie van het parochiebestuur van de 
Immanuëlparochie te Zevenbergen, gegeven per brief d.d.  
22 september 2009; 
 
GELET 
op de bepalingen van het kerkelijk recht, in het bijzonder van  
can. 516 §1 van het Wetboek van Canoniek Recht; 
 
GEHOORD, 
overeenkomstig het bepaalde in can. 515 § 2 van het Wetboek 
van Canoniek Recht, de Priesterraad van het Bisdom van Breda, 
in vergadering bijeen op 22 september 2009; 
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BESLUIT 
bij dezen de quasi-parochie van de H.H. Petrus en Paulus te 
Dinteloord op te richten met inachtneming van de navolgende 
bepalingen. 
 

1. Dit besluit wordt van kracht op 1 november 2009. 
 

2. De quasi-parochie zal worden geregeerd door het 
"Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie 
van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland" (ARBP), 
laatstelijk door de Bisschoppen van Nederland vastgesteld 
op 14 juni 1988 en laatstelijk door hen gewijzigd op 9 mei 
2006. 
 

3. Het territorium van de quasi-parochie zal gelijk zijn aan 
het territorium van de voormalige parochie van de H.H. 
Petrus en Paulus te Dinteloord op 31 december 2004. 
 

4. De kerk van de H.H. Petrus en Paulus te Dinteloord 
heeft de rang van parochiekerk. 
 

5. Aan het hoofd van de quasi-parochie staat de pastoor. 
Bij dezen wordt de Zeereerwaarde Heer J.E.H.M. van 
Geel benoemd tot pastoor. 
 

6. De parochie wordt bestuurd door het parochiebestuur, 
dat gehouden is aan de bepalingen van het "Algemeen 
Reglement voor het bestuur van een parochie van de 
Rooms-Katholieke Kerk in Nederland" (ARBP), 
laatstelijk door de Bisschoppen van Nederland vastgesteld 
op 14 juni 1988 en laatstelijk door hen gewijzigd op 9 mei 
2006. 
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7. De pastoor van de parochie is van rechtswege voorzitter 
van het parochiebestuur. 
Tot leden van het parochiebestuur worden bij dezen 
benoemd: 
de Heer R.A.P. van der Ham, die tevens benoemd wordt 
tot vice-voorzitter; 
Mevrouw J.J. van der Eem (secretaris); 
de Heer C.A.M. de Bruijn (penningmeester); 
de Heer J.A. Legierse. 
 

8. Van dit besluit dienen de parochianen op de hoogte 
gebracht te worden. 

 
 
Breda,  27 oktober 2009  Mgr. Dr. J.H.J. van den Hende, 
Nr. 21/340/2009    Bisschop van Breda. 
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JOHANNES HARMANNES JOZEFUS VAN DEN HENDE 
 

door de genade van God en de gunst van de Apostolische Stoel 
Bisschop van Breda 

 
 
OVERWEGENDE 
dat het nodig is een voorziening te treffen die het mogelijk maakt 
de pastorale zorg voor poolssprekende katholieken in het Bisdom 
van Breda te behartigen; 
 
GELET 
op de bepalingen van het kerkelijk recht, in het bijzonder van can. 
518 van het Wetboek van Canoniek Recht en van artikel 1, lid 2 
van het "Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie 
van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland" (ARBP), laatstelijk 
door de Bisschoppen van Nederland vastgesteld op 14 juni 1988 
en laatstelijk door hen gewijzigd op 9 mei 2006; 
 
GEHOORD, 
overeenkomstig het bepaalde in can. 515 § 2 van het Wetboek 
van Canoniek Recht, de Priesterraad van het Bisdom van Breda, 
in vergadering bijeen op 3 juni 2008; 
 
BESLUIT 
bij dezen met ingang van 1 november 2009 in het Bisdom van 
Breda een personele parochie voor poolssprekende katholieken 
op te richten met inachtneming van de navolgende bepalingen. 
 

1. De parochie heet “ Parochie van de Heilige Maximiliaan 
Kolbe” en is gevestigd te Breda. 
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2. Katholieken die de Poolse taal spreken en hun verwanten 
die zich metterwoon gevestigd hebben in het Bisdom van 
Breda of hier voor langer dan drie maanden verblijven 
zijn parochiaan van de parochie. 
 

3. Eveneens katholieken die de Poolse taal spreken en hun 
verwanten die zich metterwoon gevestigd hebben in of 
rond de Gemeente Tilburg of hier voor langer dan drie 
maanden verblijven zijn, met goedvinden van de Bisschop 
van ’s-Hertogenbosch, parochiaan van de parochie. 
 

4. De parochie kan voor het vieren van de goddelijke 
eredienst gebruik maken van bepaalde kerken en kapellen 
die daartoe door de Bisschop van Breda worden 
aangewezen. 
 

5. Aan het hoofd van de parochie staat een pastoor. 
De Zeereerwaarde Pater Sławomir Klim SChr (van de 
Societas Christi Pro Emigrantibus) wordt bij dezen 
benoemd tot pastoor.  

 
6. De parochie wordt bestuurd door het parochiebestuur, 

dat gehouden is aan de bepalingen van het "Algemeen 
Reglement voor het bestuur van een parochie van de 
Rooms-Katholieke Kerk in Nederland" (ARBP), 
laatstelijk door de Bisschoppen van Nederland vastgesteld 
op 14 juni 1988 en laatstelijk door hen gewijzigd op 9 mei 
2006. 
 

7. De pastoor van de parochie is van rechtswege voorzitter 
van het parochiebestuur. 
 

 
 
 



 
 

 

19

19 

8. Na drie jaar, d.w.z. rond 1 november 2012, zal, 
overeenkomstig de afspraken met de Provinciaal van de 
Societas Christi Pro Emigrantibus, een evaluatie 
plaatsvinden m.b.t. de pastorale activiteiten en het 
financiële draagvlak van de parochie. 

 
9. Dit besluit dient ter kennis gebracht te worden van de 

parochianen. 
 
 
Breda, 27 oktober 2009        Mgr. Dr. J.H.J. van den Hende, 
Nr. 21/341/2009        Bisschop van Breda. 
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Wapen en zegel van de Parochie van de  
H. Maximiliaan Kolbe 

 
Het wapen en het zegel zijn ontworpen door Ir. A. Daae en uitgewerkt 
door Cees Walschots, heraldisch tekenaar te Rijswijk Z.H. 
 
Het wapen wordt als volgt omschreven: 
 
Gedeeld 
A. in sabel vijf palen van zilver, over alles heen een lelie van goud; 
B. in azuur het embleem der Franciscaner Orde. 
 
De zwarte kleur van de bovenste schildhelft verwijst naar de 
gevangenschap en de verschrikkingen van Auschwitz, de vijf 
zilveren palen symboliseren het licht dat uiteindelijk Maximiliaan 
ten deel zal vallen. De gouden lelie wijst op het intense geloof in 
de Heilige Maagd. De kleur blauw van de onderste schildhelft 
verwijst eveneens naar Maria. Het embleem van de Franciscanen 
verwijst naar Maximiliaan’s lidmaatschap van deze Orde. 
 
Wil men het Franciscaner embleem heraldisch omschrijven, dan 
zou dit als volgt kunnen:  
Een kruis van zilver omstraald door een zon van goud, het geheel belegd met 
twee gekruiste armen, de linker arm bekleed met de kleur van de pij, de 
rechter arm, daaroverheen, is ontkleed. 
In navolging van het wapen van de Franciscaner Paus Clemens 
XIV zijn de stigmata weggelaten. 
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Brief over oecumene 
 
Aan de priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers van en 
werkzaam in het bisdom van Breda en aan de leden van de 
parochiebesturen 
 
Kenmerk: 137/30/09 
 
Breda, 9 oktober 2009 
 
Geachte priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers en 
parochiebestuursleden, 
 
BN/De Stem van zaterdag 26 september opende met een artikel 
‘Bisschop, waar bent u mee bezig!’ Het artikel verscheen in alle 
edities. Het werd geschreven naar aanleiding van een ingezonden 
brief aan de krant over de nieuwe opzet van een oecumenische 
viering bij de start van de Vredesweek (in de H. Laurentius kerk 
in de Jeruzalemparochie in het Ginneken, Breda). In het 
verlengde daarvan verscheen op dinsdag 29 september een 
tweede artikel in de krant. Daarna verschenen in de krant nog 
enkele artikelen evenals verschillende ingezonden reacties. 
 
Er is een aantal redenen om dit schrijven tot u te richten: 1) 
omdat het nieuws zo breed in alle edities van de krant werd 
opgenomen, 2) omdat het - getuige de vele reacties die erop 
volgden - breed leeft, en 3) omdat ook in andere parochies vragen 
leven ten aanzien van eucharistie en avondmaal, schrijf ik deze 
brief. 
 
Samen met vicaris-generaal Vincent Schoenmakers heb ik reeds 
voor de zomer, ruim voor de viering in de Vredesweek, contact 
gehad met de parochie om te spreken over het gezamenlijk vieren 
van eucharistie en avondmaal. Omdat dit volgens katholiek 
inzicht nog niet mogelijk is, werd na overleg met het pastoraal 
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team en het parochiebestuur besloten tot een oecumenische 
viering van Woord en Gebed. De parochie heeft dit in gesprek 
gebracht met de protestantse gemeente. Zo is tijdig en zorgvuldig 
overlegd met betrokkenen teneinde het aanwezige elan voor de 
oecumene voortgang te doen vinden.  
 
Het bouwen aan eenheid onder christenen is geen bijzaak, maar 
een prioriteit in het leven van de Kerk. Het is op de eerste plaats 
een verlangen dat levend gehouden moet worden en het vraagt 
aanhoudend gebed. Het is antwoorden op de roepstem van de 
Heer zelf, die zijn leven gaf opdat er “één kudde met één herder” 
zou zijn (Joh. 10, 16) en die bad “dat allen één zijn” (Joh. 17, 21). 
 
In veel parochies van het bisdom is er daadwerkelijk samenspraak 
en samenwerking met andere christenen. Naast liturgie zijn er 
oecumenische activiteiten op het terrein van pastoraat, catechese, 
geloofsverdieping en diaconie. Juist om deze oecumenische 
beweging te blijven voeden is op verschillende plaatsen in ons 
bisdom al een presentatie en uitleg gegeven van het handboek 
voor de spirituele oecumene (70 blz.), uitgegeven in 2006 door 
het secretariaat voor de eenheid van de christenen in Rome. 
 
Voor de voortgang van de oecumene is het ook nodig om tot 
geloofsgesprekken te komen, waarin het gaat om echte 
uitwisseling tussen verschillende christenen. Dat vraagt van 
katholieken deelname en gelovige inzet. In het Oecumenisch 
directorium (1993) staat dat katholieke gelovigen, om hun 
oecumenische verantwoordelijkheid op zich te kunnen nemen, 
goed op de hoogte moeten zijn van wat de Katholieke Kerk is, en 
in staat moeten zijn verantwoording af te leggen van wat zij leert, 
van haar kerkorde en van haar oecumenische beginselen. Het 
Oecumenisch directorium zegt: “Naarmate zij beter van dat alles 
op de hoogte zijn, zullen zij het beter in gesprekken met andere 
christenen kunnen uitleggen en naar behoren beantwoorden. Zij 
zouden ook een juiste kennis moeten hebben van de andere 
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kerken en kerkelijke gemeenschappen met wie zij in gesprek 
zijn”. 
 
In dit licht hebben wij als bisdomleiding de intentie standpunten 
goed toe te lichten. Goede communicatie kan er echter niet altijd 
voor zorgen dat mensen de standpunten van de Kerk ook 
begrijpen, of er begrip voor hebben. Maar voor de voortgang van 
de oecumene en de opbouw van de Kerk kunnen vraagstukken 
niet uit de weg worden gegaan. Helderheid in standpunten 
(identiteit) biedt goede aanleiding tot verdieping van het 
onderlinge gesprek. 
 
In de praktijk van ons bisdom worden verschillende 
mogelijkheden benut om de oecumene gestalte te geven: 
geloofsverdieping, gebed en eredienst, diaconie en getuigenis. 
Naast mogelijkheden zijn er momenteel ook nog grenzen. De 
eenheid onder de christenen groeit, maar er is ook nog 
verdeeldheid. Dit geldt ondermeer ten aanzien van de viering van 
de eucharistie. Naar katholiek inzicht is het gezamenlijk vieren 
van dit sacrament niet mogelijk zo lang er nog fundamentele 
verschillen in geloofsvragen bestaan en de banden van 
gemeenschap nog niet volledig zijn hersteld. 
 
Deze visie van de Kerk vindt naast bijval ook onbegrip. Dat zijn 
momenten waarop de Kerk negatief in het nieuws kan komen. 
Mensen ervaren regels soms als een beperking van vrijheid. Dit is 
in de Kerk niet anders dan in het maatschappelijk verkeer. 
Echter, zowel in het maatschappelijk verkeer als in de Kerk zijn 
regels er niet om de regels. Het zorgvuldig respecteren van de 
richtlijnen met betrekking tot de oecumene is de aangewezen 
manier om het sacrament van de eucharistie naar waarde te 
schatten en om het zoeken naar eenheid te bevorderen en te 
verdiepen.  
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Wanneer wij in dit kader met het geloof voorop prioriteit blijven 
geven aan de oecumenische beweging, dan geven we gehoor aan 
de opdracht van de Heer om te bouwen aan eenheid. Hiervoor is 
het nodig dat in ons bisdom priesters, diakens en pastoraal 
werk(st)ers met elkaar en met de gelovigen het geloof van de 
Kerk bewaren en blijven delen, en met andere christenen de 
dialoog blijven aangaan. In die lijn past ook de beleidsgang rond 
de viering in Breda: tijdig en zorgvuldig met elkaar in gesprek. En 
in die lijn staat ook deze brief. 
 
Christenen hebben de opdracht van de Heer gekregen om één te 
zijn. In de oecumenische viering van Woord en Gebed aan het 
begin van de Vredesweek in de H. Laurentiuskerk werd door 
katholieken en protestanten de verbondenheid ervaren die zijn 
fundament heeft in het sacrament van het doopsel. Samen mogen 
wij zonder vrees de Heer dienen (Lc. 1, 74). 
 
Met vriendelijke groeten, 
 

 J.H.J. van den Hende, 
Bisschop van Breda. 
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Homilie bij de diakenwijding van Egbert Bornhijm 
 
Broeders en zusters,  
 
Vandaag mogen we hier in Halsteren de diakenwijding toedienen 
aan Egbert Bornhijm. In de afgelopen twee jaren dat ik bisschop 
ben van Breda, heb ik inmiddels drie diakens voor ons bisdom 
mogen wijden. Maar de roeping om diaken te worden en een 
diakenwijding worden nooit de gewoonste zaak van de wereld. 
 
Toen Egbert zojuist naar voren trad als wijdeling voor het 
diaconaat, gaf hij -ten aanhoren van iedereen hier aanwezig- een 
persoonlijk antwoord op de roepstem van de Heer. Egbert heeft 
in vrijheid ‘ja’ geantwoord op de roeping van de Heer, ja gezegd 
om als diaken in de dienst van de Heer en Zijn Kerk te treden: 
‘Ja, hier ben ik’. 
 
Wanneer onze wijdeling vandaag -met heel zijn hart- ja zegt op de 
roepstem van de Heer, dan is dat uiteraard een uniek moment. 
Als iemand -zoals onze wijdeling- werkelijk wil doen van God in 
zijn hart heeft gelegd, dan komt hij nader tot de Heer die een 
bedoeling met hem heeft. Tevens komt iemand die antwoordt op 
de roepstem van de Heer meer tot zichzelf. Wanneer je in geloof 
beschikbaar wilt zijn als diaken en samen met de Kerk beaamt dat 
je daarin je van God gekregen bestemming vindt, dan is dat reden 
tot vreugde en dankbaarheid. 
 
In de wereldcatechismus van onze Kerk staat dat de diepste 
grond van de waardigheid van een mens de roeping is van de 
mens tot gemeenschap met God. Vanaf de geboorte wordt een 
mens uitgenodigd tot een dialoog met God (n. 27). Mensen 
ontvangen niet allemaal dezelfde roeping. Niet iedere mens heeft 
dezelfde opdracht. Niet iedere mens beschikt over dezelfde 
talenten. Gelukkig is de mens die in geloof zijn eigen van God 
gekregen bestemming vindt. 
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Op de voorkant van het liturgieboekje prijken woorden uit de 
lofzang van Zacharias, n.l. “[.] onze voeten [.] geleiden op een 
weg van vrede” (Lc. 1, 79b). Egbert, samen met Maria heb je 
jouw unieke weg afgelegd naar dit moment van de diakenwijding. 
In 1988 traden jullie in het huwelijk. Tot 1990 was je 
theologiestudent in Amsterdam. Daarna begon je als pastoraal 
werker in het bisdom van Breda. Vanaf 2000 mocht ik je 
meemaken als pastoraal werker in het bisdom Groningen. In 
2006 ging je opnieuw aan de slag in het bisdom Breda, in de 
parochies van Halsteren en omgeving, hier in deze regio van de 
St. Christoffelparochie. 
 
Broeders en zusters, Egbert heeft niet zomaar een weg afgelegd 
naar deze dag van de diaken wijding. Egbert heeft zich op zijn 
weg samen met Maria laten leiden door God, in geloof.  
 
Egbert, in de afgelopen jaren ben je -méér dan voorheen- gaan 
zien wie Jezus Christus voor ons is. Jezus is niet louter een man 
van lang geleden die behartenswaardige dingen zei en deed. Méér 
dan dat mogen we met de Kerk belijden: Jezus is de Zoon van 
God. Hij is mens geworden, gekruisigd, gestorven en verrezen. 
Jezus is de levende Heer. In de woorden van de 2e lezing: ‘Jezus 
Christus is dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid’ (Heb. 
13, 8). Op grond van de heilige Schrift en in gemeenschap met de 
wereldwijde Kerk is Egbert tot de overtuiging gekomen: Jezus 
Christus is dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid.  
 
Broeders en zusters, je laten leiden door God is niet alleen iets 
voor Egbert die vandaag diaken wordt. Iedere mens is 
uitgenodigd om vertrouwen te hebben in God. Iedere mens is 
geroepen om zich met Gods hulp te laten leiden naar zijn 
levensopdracht en bestemming. De vermaning ‘Laat u niet van de 
wijs brengen door allerlei vreemde theorieën’ (Hebr. 13, 9a) mag 
ons allen uit het hart gegrepen zijn.  
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Dat gold voor de profeet Jesaja van de 1e lezing (Jes. 52, 7-1). Dat 
was het fundament van de leiders en van de verkondigers van het 
woord van God in de eerste tijd van de Kerk, waarover in de 2e 
lezing gesproken wordt (Hebr. 13, 7-9a.15-7a). Je laten leiden 
door Christus was ook de rode draad in het leven en werken van 
de missionaris en bisschop St. Willibrord. 
 
Broeders en zusters, we hebben als individuele mensen 
verschillende talenten en gaven van God gekregen. Maar ze zijn 
niet gegeven om ze alleen voor onszelf te houden, alsof onze van 
God gekregen bestemming los van anderen zou zijn. Integendeel, 
we zijn juist geroepen om samen met elkaar de ene gemeenschap 
van de Kerk van Christus te vormen en op te bouwen.  
 
Wat is eigenlijk die opdracht van de Kerk, die onze gezamenlijke 
opdracht is en die we van de Heer ontvangen hebben? Reeds de 
apostelen (Mc. 16, 15-20) kregen het van Jezus -voor zijn 
hemelvaart- te horen: ‘Gaat uit over de hele wereld en verkondigt 
het evangelie aan heel de schepping’. De apostelen gaven 
daadwerkelijk gehoor aan hun van de Heer gekregen roeping.  
In het evangelie staat te lezen dat de apostelen er op uit gingen 
om overal te prediken, en de Heer werkte met hen mee [..]. 
 
Broeders en zusters, het gebeurt in onze dagen regelmatig dat 
mensen in en rond onze parochies het geloof dreigen te verliezen. 
Dat mensen niet langer beamen dat God bestaat en dat Hij met 
ons meetrekt. Het is werkelijk van vitaal belang dat wij als Kerk 
van het bisdom van Breda het geloof in God levend houden en 
ervan overtuigd blijven dat ook anno 2009 de verrezen Heer met 
ons meetrekt. Jezus laat ons nooit in de steek!! 
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Durven wij ons als mensen van de Kerk te laten leiden door dit 
vertrouwen in God? Durven wij te geloven dat ook in tijden van 
krimp en zelfs ontkerkelijking de levende Heer ons niet de rug 
toekeert? Vandaag, bij deze diakenwijding wil ik nog eens met 
nadruk Jezus’ belofte uit het Matteus-evangelie herhalen. Jezus 
sprak tot zijn leerlingen: ‘Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de 
voleinding der wereld’(Mt. 28, 20). 
 
Broeders en zusters, Jezus Christus heeft aan zijn Kerk veel gaven 
toevertrouwd opdat wij onze band met God levend houden en 
ons geloof blijven voeden. Zo is het Woord van God in de Bijbel 
aan ons gegeven om er met aandacht naar te luisteren en ervan te 
leren. De sacramenten zijn als middelen van heil aan ons 
geschonken, met het sacrament van de eucharistie als bron en 
hoogtepunt (Vaticanum II, SC 10). En ook het gewijde ambt in 
de Kerk heeft de Heer aan ons gegeven. In kracht van de heilige 
Geest zijn diakens medewerkers van de bisschop en de priesters.  
 
Vandaag mogen we Egbert door gebed en handoplegging tot 
diaken wijden om de Kerk van ons bisdom Breda van dienst te 
zijn. Tot diaken gewijd, is Egbert op specifieke wijze beschikbaar 
voor de Heer en Zijn Kerk. Als diaken wordt van Egbert 
gevraagd (cfr. ondervraging) dat hij het geloof met een zuiver 
geweten bewaart en verkondigt, dat hij leeft in een geest van 
gebed, dat hij met én voor het gehele volk van God en de wereld 
bidt, dat hij leeft naar het voorbeeld van Christus en steeds meer 
op de verrezen Heer gaat lijken, in wat hij denkt, zegt en doet. In 
het bijzonder zal Egbert als diaken zorg hebben voor het 
Lichaam en Bloed van Christus. Dat zal straks al meteen blijken 
in deze eucharistieviering. 
 
 
Vandaag bij deze diakenwijding wil ik met u allen bijzonder 
bidden dat Egbert als diaken veel mensen mag geleiden op de 
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weg van de vrede des Heren. En dat het ons allen als 
afzonderlijke leden van Gods Kerk gegeven mag zijn om trouw te 
blijven aan onze roeping. Dat we als Kerk een instrument met 
uitstraling mogen zijn in Gods hand, tot opbouw van het rijk van 
God, tot welzijn van veel mensen om ons heen. Amen. 
 
Halsteren, 8 november 2009 
 

 Mgr. Dr. J.H.J. van den Hende, 
Bisschop van Breda. 
 


