


De zalving van de Geest is ons heil 
 
In de synagoge van Nazareth verkondigt Jezus, lezend uit de boekrol van de profeet Jesaja: “de 
Geest des Heren is over Mij gekomen, omdat Hij Mij gezalfd heeft” (Lk 4:18). Als Gezalfde Gods betrekt 
Jezus ons bij zijn leven. Over Jezus getuigt Johannes de Doper: “Op wie gij de Geest zult zien 
neerdalen en blijven rusten, Hij is het die doopt met de heilige Geest” (Joh 1:33). 
 

In de viering van de sacramenten blijft Jezus mensen betrekken bij heil. In de liturgie van de 
chrismaviering wordt gebeden: “Laat deze olie voor ieder, die herboren is uit water en heilige 
Geest, een heilzaam chrisma zijn: begin van eeuwig leven en onderpand van de beloofde 
heerlijkheid.” 
 

Gelovig zijn is GEESTelijk leven: in de gebrokenheid van het menselijke bestaan leven vanuit de 
kracht van de heilige Geest. Gelovig zijn zit niet alleen aan de binnenkant, maar komt naar buiten 
in woord en gedachte, in doen en laten. Gelovig zijn is leven in de aanwezigheid van God, leven 
in biddend gesprek met Hem. Gelovig zijn is een kwestie van vertrouwen waarbij God de eerste 
is: het is zijn geschenk, zijn gave, maar het is ook ons antwoord, onze opgave. 
 

Moge de zalving van de Geest ons sterken om een antwoord te leven van actieve liefde in dienst 
aan God en aan de naaste. 
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