men een weekend in een kloos
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Graag nodigen we je uit voor een Kloosterweekend met Pinksteren.
We nemen tijd om vanuit ons drukke en soms onrustige leven de stilte
in te gaan, om even uit te blazen en op adem te komen.

Op deze manier kunnen we ruimte geven aan het verlangen om
dichterbij God te komen.

We gaan met de zusters mee in het ritme van de getijden en bidden
samen met hen de psalmen. We ervaren verschillende manieren van
stilte en nemen de ruimte om de stilte in te oefenen.

We verdiepen ons in de teksten uit de Bijbel over Pinksteren.

We geven woorden aan wat ons beweegt en ons in beweging zet; hoe
werkt de Geest in ieder van ons?

We vieren het Pinksterfeest!

Tijdens deze dagen is er volop ruimte voor uitwisseling en persoonlijk
gesprek.

Dit Pinksterweekend geeft jou de kans om

op nieuwe adem te komen.

Tijdens dit Kloosterweekend zijn we te gast bij de zusters
Benedictinessen in de O.L.V. Abdij in Oosterhout.

Deze dagen worden voorbereid en begeleid door Zr. Hildegard
Koetsveld, Theresia de Meijer (pastoraal werkster) en Linda van Mook
(vanuit het jongerenplatform van het bisdom van Breda).

Als je meer wilt weten over dit Kloosterweekend mail dan naar
jongerenpastoraat@bisdombreda.nl of bel direct naar Theresia de
Meijer (06-57944435).

We vragen een bijdrage van 30 euro voor 1 juni over te maken op
rekening 10.10.51.778 t.n.v. Bisdom van Breda o.v.v.
Kloosterweekend Pinksteren 2011. Dit bedrag mag echter nooit de
reden zijn om niet deel te nemen.




