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Gebed om roepingen 
 
“Voor ieder mens heeft God een doel voor 
ogen. [..] Sommige gelovigen roept God tot een 
speciale toewijding aan Hem.” Dit schrijven de 
Nederlandse bisschoppen in de voorleesbrief 
voor Roepingenzondag 25 april 2010. 
 
“God roept nog steeds mensen tot het 
priesterschap, het diaconaat en het religieuze 
leven. Onze geseculariseerde cultuur maakt het 
niet gemakkelijk om aan die roeping te 
beantwoorden.” De bisschoppen roepen 
daarom op tot gebed “dat God ook in ons land 
mensen roept als priester, diaken of religieus en 
hun de kracht geeft die zij nodig hebben om ‘ja’ 
te zeggen op hun roeping.” 
 
Het hele jaar door mogen wij bidden tot God 
om roepingen. Dit gebedsboekje reikt hiervoor 
gebeden aan per maand. We mogen 
gezamenlijk bidden tot God, verenigd in het 
gebed van de gebedskring roepingen van het 
bisdom van Breda. 
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mei 2010 
 
Maria 
 
‘Mij geschiede naar Uw woord.’ Dit zijn de 
woorden die Maria sprak tot de engel die haar 
de geboorte van Jezus aankondigde (Lucas 1, 
26-38). 
 
Maria nodigt uit om in beweging te komen als 
antwoord op Gods roepstem. De levensweg 
van Maria is helemaal verbonden met God. 
 
Maria maakt met haar antwoord duidelijk dat zij 
in vrijheid meewerkt aan het plan van Gods 
liefde. Zijn heil ontvouwt zich in onze 
geschiedenis, en realiseert zich heel bijzonder in 
de menswording van Gods Zoon. 
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mei 2010 
 
 
 
Goede God, aan Maria vroeg U 
om de moeder van uw Zoon te worden. 
 
Maria hechtte geloof aan uw woord, 
met vreugde zong zij van uw barmhartigheid. 
 
Ook wij worden door U aangesproken, Heer. 
Ook wij mogen getuigen van uw trouw. 
 
Leer ons in geloof te leven volgens uw woord: 
dat uw wil geschiede en dat uw rijk komen mag. 
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juni 2010 
 
Een toevertrouwde opdracht 
 
Waar het in ieder roepingsverhaal om gaat, is in 
eerste plaats het realiseren van een 
toevertrouwde missie. God heeft iets in je hart 
gelegd, Hij heeft je iets toevertrouwd. 
 
In veel verhalen in de H. Schrift is de eerste 
reactie op de roeping van God vaak één van 
afwijzen of terughoudendheid, proberen te 
ontsnappen aan de opdracht. “Ik ben nog 
jong,” zegt Jeremia (Jeremia 1, 4-7), “Ik ben 
een stotteraar,” zegt Mozes (Exodus 4, 10), “Ik 
moet eerst nog iemand begraven,” zegt een van 
de leerlingen van Jezus (Matteüs 8,  21). 
 
Maar uiteindelijk gaan ze op weg om hun 
opdracht te volbrengen. Zo laten ze zich 
zenden door God temidden van het volk, als 
instrument van God ten behoeve van zijn plan 
van liefde voor de mensheid. 
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juni 2010 

 
 
 
Heer, in de woorden van de Schrift 
beluisteren wij uw roepstem 
 
en horen wij antwoorden van mensen 
die ons in geloof zijn voorgegaan. 
 
Wij bidden U: 
beziel ons met uw Geest. 
 
Dat wij uw woord bewaren en volbrengen, 
in antwoord op de roeping 
die U ons in het hart hebt neergelegd. 
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juli 2010 
 
Het woord van de Heer 
 
Het woord van de Heer kwam tot mij: 
Voordat ik u in de moederschoot vormde,  
koos Ik u uit; 
voordat ge geboren werd,  
bestemde Ik u voor Mij; 
als profeet voor de volken heb Ik u aangewezen. 
Ik zei: 
‘Ach, Heer, mijn Heer, ik kan niet spreken; 
ik ben veel te jong.’ 
Maar de Heer antwoordde: 
Zeg niet: ‘Ik ben veel te jong!’ 
Naar iedereen tot wie Ik u zend, moet gij gaan 
en alles wat Ik u opdraag, moet ge hun zeggen. 
Wees niet bang voor hen, 
want Ik ben bij u om u te redden - 
godsspraak van de Heer. 
De Heer stak toen zijn hand uit,  
raakte mijn mond aan 
en de Heer sprak tot mij: 
Ik leg hiermee mijn woorden in uw mond. 
 
(Jeremia 1, 4-9) 
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juli 2010 

 
 
 
Heer God, U hebt mij gemaakt, 
mijn leven is een gave van U. 
 
Biddend wil ik met U spreken, 
al doende U van dienst zijn. 
 
Mijn talenten en mogelijkheden 
hebben in U hun oorsprong. 
 
Heer, ik reken op uw helpende hand, 
en steun op het woord 
dat U mij hebt toevertrouwd. 
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augustus 2010 
 
Uit het evangelie van Johannes 
 
Jezus sprak: Ik ben de ware wijnstok en mijn 
Vader is de wijnbouwer. Elke rank aan Mij die 
geen vrucht draagt, snijdt Hij af; en elke rank 
die wel vrucht draagt zuivert Hij, opdat zij meer 
vrucht mag dragen. Gij zijt al rein dank zij het 
woord dat Ik tot u gesproken heb. Blijft in Mij, 
zoals Ik in u. 
 
Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit 
zichzelf, maar alleen als zij blijft aan de 
wijnstok, zo gij evenmin, als gij niet blijft in Mij. 
Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Wie in Mij 
blijft, zoals Ik in hem, die draagt veel vrucht, 
want los van Mij kunt gij niets. 
 
(Johannes 15, 1-11) 
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augustus 2010 
 
 
 
Goede God en Vader, 
Uw Zoon kwam in ons midden 
met uw liefde en trouw. 
 
Door Hem leven wij in verbondenheid 
met U en met elkaar. 
 
Leer ons uw levende Woord verstaan, 
maak ons tot navolgers van uw woord. 
 
Dat ieder van ons vruchten mag voortbrengen 
die passen in de oogst van uw koninkrijk. 
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september 2010 
 
De plannen van de Heer 
 
Zo spreekt de Heer: 
 
Ik ken de plannen die Ik met u heb: ze hebben 
uw heil op het oog, niet uw onheil, en bereiden 
u een hoopvolle toekomst. Als ge Mij aanroept 
en tot Mij bidt, zal Ik u verhoren. Als ge Mij 
zoekt, met heel uw hart zoekt, zult ge Mij 
vinden, dan laat Ik Mij vinden - godsspraak van 
de Heer -. 
 
(Jeremia 29, 11-15) 
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september 2010 

 
 
 
 
 
Barmhartige God, uw weg met ons 
wordt getekend door liefde en trouw. 
 
Help ons 
om op onze levensweg met U 
ons hart gericht te houden 
op wat U voor ogen staat. 
 
U bent de oorsprong van mijn levensroeping 
en de voltooiing van ons heil. 
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oktober 2010 
 
Luisteren 
 
Luister, Israël, Jahwe is onze God, Jahwe alleen! 
Gij moet Jahwe uw God beminnen met heel 
uw hart, met heel uw ziel en met al uw 
krachten. De geboden die ik u heden 
voorschrijf, moet ge in uw hart prenten. Ge 
moet er met uw kinderen telkens opnieuw over 
spreken, wanneer ge thuis zijt en onderweg, als 
ge slapen gaat en opstaat. 
 
(Deuteronomium 6, 4-7) 
 
 
Als iemand oren heeft om te horen, hij luistere. 
 
(Marcus 4, 23) 
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oktober 2010 

 
 
 
God, dikwijls is het niet stil genoeg 
in ons hart en ons leven 
om echt te kunnen luisteren. 
 
Maar met groot geduld 
blijft U ons roepen en uitnodigen. 
 
U bent dicht bij ons 
méér dan wij doorgaans beseffen. 
 
Ik dank U voor uw nabijheid 
in mijn leven. 
 
Sterk mij in het geloof  
dat U mij nooit laat varen: 
ik ben immers het werk van uw handen. 
 
 
 
 
 

15 



 

 
november 2010 
 
Uit het boek van de psalmen 
 
Ik heb de Heer vurig verbeid: 
toen boog Hij zich over tot mij, 
Hij verhoorde mijn roepen om hulp. 
 
Hij zette mijn voeten op rotsgrond, 
heeft mijn schreden vastheid gegeven. 
 
Hij gaf mij een nieuw lied in de mond: 
de lofzang voor wie onze God is. 
 
O, mocht elk dit verstaan in ontzag, 
op de Heer zich leren verlaten: 
want gelukkig de man die voorgoed 
op de Heer zijn vertrouwen gegrond heeft, 
zich niet bij zelfverzekerden schaart, 
noch bij wie zich verliezen in leugens. 
 
(Psalm 40, 2-5) 
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november 2010 

 
 
 
Heer God, het geloof dat U bestaat 
is de rijkdom van mijn leven. 
 
Uw verbond met ons 
is het fundament van mijn zelfvertrouwen. 
 
Ik heb weet van uw liefde voor mij, 
daarom wil ik uw liefde delen met mijn 
evenmens. 
 
Geïnspireerd door uw oneindige trouw, 
probeer ik het leven van mijn naaste te 
behoeden. 
 
Dat ik uw roepstem mag beantwoorden, 
zoals U gehoor hebt geschonken aan mijn 
vragend bidden. 
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december 2010 
 
Uit het evangelie van Lucas 
 
Jezus ging nu Jericho binnen. Terwijl Hij er 
doorheen trok, poogde een zekere Zacheüs, 
hoofdambtenaar bij het tolwezen en een rijk 
man, te zien wie Jezus was. Maar hij slaagde 
daarin niet vanwege de menigte, want hij was 
klein van gestalte. Om Hem toch te zien liep hij 
hard vooruit en klom in een wilde vijgeboom, 
omdat Jezus daar langs zou komen. 
 
Toen Jezus bij de plaats kwam, keek Hij 
omhoog en zei tot hem: ‘Zacheüs, klim vlug 
naar beneden, want vandaag moet Ik in uw huis 
te gast zijn.’ Zacheüs kwam snel naar beneden 
en ontving Hem vol blijdschap. Allen zagen dat 
en merkten morrend op: ‘Hij is bij een zondaar 
zijn intrek gaan nemen!’ 
 
Maar Zacheüs trad op de Heer toe en sprak: 
‘Heer, bij deze schenk ik de helft van mijn bezit 
aan de armen; en als ik iemand iets afgeperst 
heb, geef ik het hem vierdubbel terug.’ Jezus  
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december 2010 

 
sprak tot hem: ‘Vandaag is dit huis heil ten deel 
gevallen, want ook deze man is een zoon van 
Abraham. De Mensenzoon is immers gekomen 
om te zoeken en te redden wat verloren was.’ 
 
(Lucas 19, 1-10) 
 
 
Barmhartige Vader, 
in de ontmoeting met uw Zoon 
kwam Zacheüs tot bekering. 
 
Jezus kwam immers om te zoeken 
en te redden wat verloren was. 
 
Ik bid U, God, 
dat het huis van mijn leven 
altijd open staat voor uw bedoelingen. 
 
Dat uw uitnodigende roepstem 
steeds meer richting mag geven aan mijn leven. 
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Uitnodiging voor de bijeenkomst van de 
gebedskring in de Advent 2010 
 
Op zondag 25 april 2010 (roepingenzondag) 
vond om 17.00 uur in Breda in de  
H. Antoniuskathedraal de eerste gebeds-
bijeenkomst plaats van de gebedskring 
roepingen bisdom van Breda. 
 
In de Advent 2010 zal de gebedskring weer 
bijeenkomen. Op zondag 12 december 2010 
wordt opnieuw om 17.00 uur in de kathedraal 
de vesper gebeden speciaal vanwege de 
gebedskring en het gebed om roepingen. 
 
Leden van de gebedskring ontvangen hiervoor 
persoonlijk een uitnodiging. Verder is iedereen 
van harte uitgenodigd die mee wil bidden met 
het gebed om roepingen van de gebedskring. 
 
Opgeven voor de gebedskring kan via: 
T 076 5223444 
E gebedskringroepingen@bisdombreda.nl 
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Opleidingsfonds priesters en diakens 
 
De studie en vorming tot priester of permanent 
diaken duurt zes jaar. Het ruime 
studieprogramma volgt uit de eisen die de 
Katholieke Kerk stelt aan de opleiding van 
priesters en diakens.  
 
Het opleiden van mensen is een belangrijke 
investering in de toekomst van de Kerk! 
 
Uw gift voor de opleiding van priesters en 
diakens ontvangen wij graag op banknummer 
101051778 of giro 1066050 t.n.v. bisdom van 
Breda o.v.v. opleidingsfonds priesters en 
diakens. 
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Priester- en diakenopleiding Bovendonk 
 
Bovendonk is een unieke rooms-katholieke 
priester- en diakenopleiding onder 
verantwoordelijkheid van de bisschop van 
Breda. Ze is uniek, omdat ze een opleiding in 
deeltijd is voor mannen die vanuit hun beroep 
priester of permanent diaken willen worden. 
 
De Priester- en diakenopleiding Bovendonk 
betreft twee opleidingen, de priesteropleiding 
en de diakenopleiding, die zich naar buiten toe 
als één opleiding presenteert. 
 
De opleiding Bovendonk staat open voor 
kandidaten van bisdommen, religieuze ordes en 
congregaties uit Nederland en Vlaanderen. 
 
Voor meer informatie: 
T 0165 504277 
E info@pdob.nl 
I www.pdob.nl 
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