Pinksterbrief 2009

Hebt gij de heilige Geest ontvangen

toen ge het geloof hebt aangenomen?

“Hebt gij de heilige Geest ontvangen toen ge het geloof hebt aangenomen?”

De apostel Paulus stelde deze indringende vraag aan een paar leerlingen in Efese,
tjdens zijn derde missiereis. De leerlingen waren nog niet in Jezus’ Naam gedoopt,
noch hadden zij van het bestaan van de heilige Geest gehoord. Paulus doopte hen
en legde hen de handen op (Hand. 19, 1-6).

In de parochies van het bisdom Breda ontvangen jaarlijks zo'n 2500 kinderen het
doopsel en ruim 2000 jongeren het sacrament van het vormsel.” In Jezus’ Naam
krijgen dopelingen deel aan het nieuwe leven van Jezus, de verrezen Heer. Het
doopsel schenkt de kiem van eeuwig leven. In Jezus’ Naam ontvangen vormelingen
kracht en inspiratie van de heilige Geest. Tijdens de zalving met chrisma op het
voorhoofd wordt gezegd: ‘ontvangt het zegel van de heilige Geest, de gave Gods'.

Velen van ons zijn gedoopt en ontvingen het vormsel in Jezus' Naam. Vaak lijkt het
echter alsof de heilige Geest geen rol speelt in ons leven als gelovige mensen.
Denken we wel eens aan de Geest van God? Bidden we bewust om de nodige kracht
en inspiratie? Durven wij te vertrouwen op de aanwezigheid van Gods Geest in ons
leven, in het leven van de Kerk? Regelmatig lijke de praktijk van ons geloofsleven
eerder in de richting te gaan van de leerlingen in Efese, die antwoordden:

‘wij hebben niet eens gehoord dat er een heilige Geest bestaat’ (Hand. 19, 2b).

Op weg naar Pinksteren 2009, het feest van de heilige Geest, wil ik samen met u
opnieuw de indringende vraag van St. Paulus stellen: hebben wij de heilige Geest
ontvangen?

Wanneer wij ons zouden openen voor de werking van de heilige Geest, dan staan
wij daarin niet alleen. Velen zijn ons - in kracht van de Geest - op de weg van
vertrouwen in God voorgegaan, met de pelgrimsweg van het geloof in hun hart.

Het begin van het evangelie van Lucas verkondigt ons dat de Geest van God in stilte
tot Maria kwam (Lc. 1, 35). In kracht van de heilige Geest kwam Maria tot haar
gelovige antwoord: ‘Mij geschiede naar uw woord’ (Lc. 1, 38). Maria worden de
woorden van het Magnificat in het hart gelegd: ‘mijn hart prijst hoog de Heer,

van vreugde juicht mijn geest’ (Lc. 1, 46-47).

Op Pinksteren raakte de heilige Geest de jonge Kerk als geheel (Hand. 2). Dit keer
niet in stilte maar met veel gedruis. Het is de heilige Geest die vanaf het begin
werkzaam aanwezig was bij de schepping (Gen. 1, 2). Het is de heilige Geest waarvan
in de geloofsbelijdenis wordt gezegd dat Hij gesproken heeft door de profeten.

4 De pelgrimsweg van het geloof

In de tijd na Pasen bracht de heilige Geest - zoals beloofd - nieuwe kracht en geloof.
De heilige Geest maakte tevens de tongen los. De apostel Petrus, die Jezus verloochend
had, kreeg de moed om te zeggen: ‘Het is voor ons onmogelijk niet te spreken over
hetgeen wij gezien en gehoord hebben’ (Hand. 4, 20). Waar het de kracht en de gaven
van de heilige Geest betreft, is het altijd een kwestie van ontvangen, van krijgen en
aannemen. Dat is zichtbaar in het leven van Maria en in de ontwikkeling van de
jonge Kerk.

Eeuwen nadien is dat in ons leven als gelovige mensen van het bisdom van Breda
niet anders. In ons gedoopte bestaan is het van vitaal belang te beseffen dat de Heer
niet alleen op de dag van Pinksteren en bij het ontvangen van het doopsel en vormsel
gereed staat om ons te laten delen in zijn Geest. Wanneer wij de heilige Schrift
openen en het woord van God lezen helpt de heilige Geest ons om de blijde
boodschap te verstaan en te bewaren in ons hart. Telkens wanneer wij de eucharistie
en de andere sacramenten vieren, gebeurt dat in kracht van diezelfde heilige Geest.
En op talrijke manieren ontmoeten wij in mensen de werking van de Geest Gods
wanneer gaven en talenten worden ingezet ten dienste van de medemens en tot
opbouw van Gods rijk van vrede en gerechtigheid.

Op weg naar Pinksteren 2009 wil ik u uitnodigen om samen opnieuw open te staan
voor de inspiratie van de heilige Geest. Maria en de jonge Kerk stonden, voorafgaande
aan Pinksteren, biddend open voor de heilige Geest, op grond van Gods belofte
(Hand. 1, 8.12-14). In hun voetspoor wil ik u vragen om in gezamenlijkheid en
bewust opnieuw ons vertrouwen te stellen op de werking van Gods Geest in de Kerk
en in de wereld van nu.

Op weg naar Pinksteren, wordt dit jaar vanuit ons bisdom een bedevaart gehouden
naar Lourdes. Ik hoop dat de bedevaartgangers naar Lourdes samen met de velen die
thuis blijven in de parochies van ons bisdom de pinksternoveen uit deze brochure
willen bidden om de komst van de heilige Geest met zijn gaven. Op deze bijzondere
manier kunnen wij als Kerk van Breda tot uitdrukking brengen dat we de heilige
Geest niet zijn vergeten, dat we Gods Geest niet tevergeefs ontvangen hebben bij
ons doopsel en vormsel.

Graag bid ik dat de heilige Geest aan ons allen het gelovig enthousiasme en engage-
ment zal geven om - met Maria - te durven zeggen: ‘Mij geschiede naar uw woord’
en om te kunnen volbrengen wat de Heer ons als roeping in het hart heeft gelegd.
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* Kaski rapport nr. 581, kerncijfers 2007:
2730 doopsels en 2320 vormsels



